Ruig, direct en poetisch

Over Zeelands grote trots verscheen, op de eerste dag van het seizoen, een prachtig uitgevoerd boek
met de memorabele titel De Oosterscheldekreeft. Een ode aan het dier en zijn omgeving.

U vindt het eten van kreeft vast chic. En
wij ook wel hoor. Maar de makers van
dit fraaie boek willen het nuttigen van
kreeft van dat imago ontdoen. Zij vinden:
kreeft is er gewoon voor iedereen. En dat
willen ze met dit boek laten zien. ‘Puur
en eerlijk, zonder pretenties’, zoals ze zelf
zeggen. (Ook al ontbreekt Sergio Herman
niet, maar dat kan inmiddels bijna niet
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anders meer in welke boek dan ook over
Zeeland.) Op luchtige toon gebracht,
worden we evengoed wel wijzer. Over
dat kreeften echt niet gillen van de pijn
als ze in het kokende water worden
gegooid bijvoorbeeld (ze hebben er
gewoon te weinig zenuwcellen voor). En
hoe kreeft eten ook kan: ‘kluiven, kraken
en slurpen moet kunnen, mits beheerst
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en waar nodig’. En zo is het natuurlijk.
In 1883 werd de eerste kreeft uit de
Oosterschelde gevangen. Door strak aan
het seizoen vast te houden (het loopt tot
15 juli) kunnen we nu nog steeds van die
(echt zachter smakende) kreeft genieten.
Al krakend en slurpend.

Zie voor meer over ‘De Qosterscheldekreeft’
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